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God spreekt!

door Arie van der Stoep

Op een dag lees je hoe God door Jesaja tegen Israél zegt: Waarom zeg je, o Jakob, en spreek je, o
Israél, ... en dan volgt wat Israél tegen God heeft gezegd (1). Maar terwijl je die vraag van God
leest, word je je plotseling bewust: Hij heeft het tegen mij! - "'Waarom zeg je..."

Zo 'werkt' de Bijbel, het woord van God. Dat woord leeft! God sprak die woorden toen tot Israél en
vandaag tot mij! Omdat Hij mij iets wil zeggen! Want God is een levende God. Hij spreekt tot mensen.

Dat is de ervaring van ieder die de Bijbel serieus neemt. Die het als Woord van God gelooft. Want die
weet en merkt dat God zich daarin en daar doorheen openbaart.

Een God van recht

Dat doet Hij op vele wijzen. Maar allereerst door de Bijbel. En wanneer ik leer om naar zijn Woord te
luisteren, zal ik zijn stem daarin steeds vaker verstaan. Alleen, wat wilde God nu tot mij zeggen?

Israél had gezegd: ‘God kijkt niet naar ons om. Hij is ons vergeten!" Maar God reageerde: 'Waarom
zeggen jullie dat? Kennen jullie Mij dan niet? Wie Ik van eeuwigheid af al ben? Hoe Ik van oudsher Mjj
heb geopenbaard en mijn macht en grootheid heb laten zien?’ Met wie willen jullie Mij dan vergelijken?
(2) 'Ben Ik als de afgoden? Waarom zeggen jullie dan: Mijn weg is voor de Heer verborgen - Hij ziet niet
hoe moeilijk mijn weg is - mijn recht gaat aan mijn God voorbij?’ (1)

Mijn recht? Ja! God is een God van recht! (3) Hij laat voor zijn volk zijn recht gelden. En dat doet Hij ook
voor mij. Waarom?

Hij zal antwoorden

Omdat zijn recht een eeuwig recht is. Niemand kan dat ongedaan maken. Zijn recht zegt: 'lk zal je
genadig zijn, lk zal opstaan om je te redden en je te hulp te komen.’ Dit wilde God dus ook tegen mij
zeggen. Hij wilde dat ik zou weten dat Hij voor mij niet anders is dan Hij altijd is geweest.

Daarom prijst Jesaja mij gelukkig: Welzalig allen die op Hem wachten - die naar Hem uitzien! (3) En
waarom ben ik dan gelukkig? Omdat ik dan vrede kan hebben in mijn situatie. Want wat er ook
gebeurt, nu of in de toekomst, God zal zijn recht voor mij laten gelden. Jesaja voorzegt: ‘Hij zal jullie
zeker genadig zijn op jullie luide roepen. Hij zal antwoorden’ (4).

Dat is Gods belofte! Ook voor het nieuwe jaar!

Uit de Bijbel:

(1) Jesaja 40:27-28.

Waarom zeggen jullie, o Jakob, en waarom spreken jullie, o Israél: mijn weg is voor de Heer verborgen en
mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weten jullie het niet, hebben jullie het niet gehoord? Een eeuwig
God is de Heer, Schepper van de einden van de aarde. Hij wordt noch moe noch mat, ... (Lees ook vers 25-26).

(2) Jesaja 40:25-26.



Met wie dan willen jullie Mij vergelijken, alsof Ik hem gelijk zou zijn? zegt de Heilige (= God - AvdS). Heft
Jullie ogen op naar omhoog en ziet: wie heeft dit alles geschapen? ...

(3) Jesaja 30:18.

Daarom verlangt de Heer ernaar je genadig te zijn, en daarom zal Hij opstaan om zich over je te
ontfermen, want de Heer is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten.

(4) Jesaja 30:19.

Want jullie, volk dat op Sion, in Jerusalem, woont, jullie zult niet blijven wenen. Hij zal jullie zeker genadig
zijn op jullie luid geroep; zodra Hij dat hoort, zal Hij jullie antwoorden.

ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en de eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het aanvragen

van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u

gebruik maken van de Contactpagina van www.kommm.nl.



http://www.kommm.nl.

